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| Hanil 


Hakikatin lemsilcisi (sav ) 


Âlemlerin Efendisi (s.av)nin mübarek isimlerinden biri de “Hanif/ Hakikate sımsıkı sarılar" idi. Sevgili Peygamberimiz insanları şirkteri tevhide, daliletteri istikamete, daima hakikate meylettirdi. Peygamberimizin soy silsilesinin büyüklerinden olar annesi, babası ve dedeleri; Hz. İbrahim (a.s.)'in de tebliğ ettiği Hak din üzere olan ve Allahin birliğini kabul ederi mü'minlerdendi. Âk İmran Suresi'nin 67. âyetinde “brahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. 
Fakat o, Hanif (Allahı bir tarıyanı, Hakka yöneleri| bir Müslümarıdı. Allaha ortak koşanlardan da değildi” buyruldu. 
Hiz. Muhammed İs.av.Jin Peygamber olarak gönderildiği Hicaz Bölgesi'nde, Yahudi, Hıristiyan ve müşriklerin dışında az da olsa Hanifler vardı. Bunlar putlara tapmıyorlar, Allahırı birliğine inanıyorlardı. Kur'ânda, Hz. 
İbrahimin dinine uyanlar ve “Hanif” vasfını kazananlar övüldü. Hz. Muhammed İs.avJin tebliğ ettiği Hak.dir İslim da, İbrahim (a.s.Yırı tebliğ ettiği Hanif inarıcı da tevhit esasına dayalı dosdoğru yal, dosdoğru dindi. YEy Rasül'üm!) 
De ki; 'Rabıbiim beri sıratı müstakime (dosdoğru yola' klâm'a) dasdağru dine, Allahi birleyen İbrahimin dirine ik etti.” âyeti bu gerçeği ifade etmekteydi (W Eriâm, 161). Özüyle Allahı Birleyenler Hanif esasına dayalı diri fıtrat dinidir. Allah, bütün insanları bu dir üzerine yarattı. “Senyüzünü/özünü Allahi birleyici (Harif) olarak dine, Allah'ın dinine çevir ki Allah insanları bu din üzere yaratmıştır Allahıryaratması değiştirilemez. İşte dağru dir budur Fakat insanlarını çoğu bunu bilmez” (30 Rüm, 30). Mâide Suresi'nin, 1. öyetinde “Ey kitap ehli! Peygamberlerin arkası kesildiği bir sırada Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı: demeyesiniz diye, işte size İhakikati| açıklayarı elçimiz (Muhammedi geldi. (Evet) size bir müjdeleyici ve uyancı gelmiştir Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir" buyruldu. 

Sevgili Peygamberimiz bize, Kurânın özünü ve İslâmın temel esaslarını açıkladı. Allaha nasıl imar ve ibadet edileceğini öğretip dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu gösterdi. Gayb âlemini, öldükten sora dirilmeyi, 

“ cennet ve cehennemin hak olduğunu, düryada yapıları her işin ahirette mutlaka karşılığının görüleceği gerçeğini 

p | anlattı. Sevgili Peygamberimiz, kendisinin ve kendisinden önceki elçilerin Allah'ın insanlık içiri 

& Ya seçip gönderdiği müstesna insanlar olduklarını bizlere öğretip hakikate bağlı olarak hayat 


“ 
i GE sürenlerin, doğruluktan ayrılmayanlarını peygamberler, sadıklar ve şehitlerle birlikte yi 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Ramazan ve Yardımlaşma 


Anadolu ruhu ile yetişen insan met ayı Ramazan-ı Şerif'te yardımlaşma ve dayan mayı çok sever. Bu bizim coşkun olduğunun işaretidir. Çün dımlaşmayı teşvik etmekte, Rama tadır. Mali 


en üst seviyeye 


fakirlerin neredeyse bir aylık yiyeceklerini karşılam için özel iftar davetleri düzenlemekte, geçmişte olduğu gibi gü- 


firperverliğinin devamın 


Birlik ve beraberliği emreden gusunu geliştirmekte, toplumsa duğu sıkıntılı dönemler, deprem ve sel gibi doğal afetlerde din, bütünleşti rolünü yerine getirerek toplum içerisinde çeşitli şekillerde oluşabilecek olumsuz değişi 


manevi mevsim olmanın yanınd aya özel olarak 


nümüzde de iftar yapabi 
Böylece mali durumu iyi rahatsızlığından kurtulm 


iftarlar olsun, gerekse m 


çıkmak 


rafından genelde bu ay içerisin 


verilmesi yardımlaşma ve dayan 


Dini hayatım 


sı olan Türk vakıf si 


milli ve m 


Imeleri 


isafir ağ iteliğindedir. 
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ımız, özellikle rah- 
SP anevi duygularımızın 


ü dinimiz İslâm, yar- 


zan'da bu dayanışma durumu iyi olan kimseler, £ditör'den... 
akta, onlar 


için özel mekânlar hazırlamaktadırlar. 


olan kimseler, komşuları açken kendileri tok olmanın akla bir adar ruhen rahat bir toplum oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ramazan'da gerek yardım amaçlı 


ikte, herkesin tok olduğu, kalben, zihnen ve bedenen olduğu 


rlama amaçlı olan iftar davetleri olsun, geleneksel Türk misa- 


İslâm dini, aynı zamanda insanlar arasında yardımlaşma duy-IŞ Olrici 


kardeşliği tesis etmektedir. Özellikle toplumun yaşam rici ve kaynaşt 


mleri 


engellemektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizdeki on bir ili etkileyen deprem felaketinden sonra idrak ettiğimiz bu Ramazan-ı Şerif, umarım, birlik ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir olarak yaşanacaktır. Ramazan ayı dini gerekliliklerin yerine getirildiği bir ay a, aynı zamanda toplumsal bazı olay ve olguların gerçekleştiği bir aydır. Bu verilen fıtır sadakası, yılda bir defa verilmesi farz kılınan ve Müslümanlar ta- de verilen zekât ve fitre dışındaki diğer hayırların da bu ayda 

ışmanın Ramazan ayında gerçekleştiğinin göstergeleridir. 
ızda çok önemli bir yeri olan Ramazan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışma gibi üstün davranışların arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da pekiştiği, birlik ve beraberliğin katbekat arttığı bir aydır. Türk ahlak ve toplum yapısının temel karakteristiği olan yardımlaşma geleneği ve bu geleneğin bir yansımastemi, felaketlerden sonra özellikle Ramazan ayında devreye anda 


girerek ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımı yapar. Bu, aynı zam dinimizin de üzerin dini, gerekse milli d disi tokken komşusunun aç olmasına gönlü razı olmayan yardımsever insanlarımız, 


dar gelirlilerin 


yapabilecekleri kadar yardımı hem Rama- 


zan öncesind ca ihtiyaç sah 


rahat bir Ramazan geçirmelerini sağlarlar. Bu 


vesileyle Ram 


yardımına Hızır gibi yetişip 


e, hem de Ramazan boyuniplerine ulaştırarak onların da 


azan-ı Şerif'inizi tebrik ederiz. 


de çok durduğu bir husustur. Gerek uygularıyla hareket eden, ken- 
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ORUÇ. 
MANEVLEĞİTİM AYI 


(©) Sümeyye Büşra YILDIZ 


“Oruç, nimetlerin değerini bildiren, teşekkür duyguları uyandıran, yoksulların ve çaresizlerin hâlinden anlama şuuru kazandıran, nefsani arzuları yok eden, maddenin esaretinden kurtarıp "sabır denilen en yüksek ahlâki özelliğe eriştiren bir ibadettir? 


ahmet, mağfiret ve kurtuluş mevsimi İK kinaz ve oruç Sayesinde insan 

farkında olmasa da nefis ve irade terbiyesine sahne olur. Oruç tutanların (tuttuğu orucun önemini bilmeyenler hariç) daha sabırlı olduklarını görmekteyiz. Sabır, şükür ve ihsan güzel ahlâkın temelidir. İnsan, oruçla nefse ağır gelen şeylere sabretmeyi, nimet- 


ere şükretmeyi öğrenir. İhsan ise Allahu 


Teâlâ'yı görür gibi bir kulluk şuurunu ifade eder. Bunlar ve benzeri kazanımlarla insan, 


ebedi saadet yolunda önemli adımlar atmış olur. 


Oruç, ruhi disiplindir. Oruç, içimizdeki 


nefis canavarını kontrol altına alan ve böyelikle insanın içindeki merhamet ve şefkat duygularının açığa çıkmasını sağlayan ruhi bir disiplindir. Oruç, takvaya ermek ve nefsin şerrinden korunmak için emredilmiştir. 


GU 


u bakımdan Ramazan-ı Şerif, bize şüpheli- 


© 


rden ve haramlardan uzaklaşmayı öğreten 


Z 


anevi bir eğitim ayıdır. Oruç, ilâhi bir eği- 


timdir. Oruç, hayat mücadelesinde gerekli an “sabır, hâle rıza, irade, azim, sözünde urma ve nefsani arzulardan uzaklaşma” gibi urumların eğitimi ile ahlâki durumumuzu 


(o) 
d d 
© 


gunluğa ulaştırır. Oruç, nimetlerin değe- 


rini bildiren, teşekkür duyguları uyandıran, 


yoksulların ve çaresizlerin hâlinden anlama şuuru kazandıran, nefsani arzuları yok eden, maddenin esaretinden kurtarıp “sabır” denilen en yüksek ahlâki özelliğe eriştiren bir ibadettir. 


Allah, Ramazan'da özel bir tarife uygulayarak, bizleri manaya daha çok yaklaştırıyor. 
Dünyaya daha uzak tutuyor ve oruçla getirdiği yasaklar, frenler dünyaya olan ilgimizi büyük ölçüde azaltıyor. Bütün bunları Ramazan'ın sırrına, manasına bizi cezbetmek için yapıyor. Orucu hayatına geçirebilmesi için, insanın nefsinden gelen her türlü çalkantıyı, 


“Oruç, bir korunma eğitimidir. Orucu layıkıyla tutan bir insan, haram olan 


fiillerden, zulüm ve fenalıktan uzak durur” 


ra 


z ç ği SA 


her türlü cereyanı gönül motorundan çıkarması lâzım. Çünkü bunlar gönle ters yönde cereyan vermektedir. Bu ters yöndeki cereyandan kurtulmanın en kolay usulü, onunla bağlarını koparmaktır. Bu vesile ile Ramazan 


geldiğinde gönlümüzün dünya ihtirasların- 


dan ayrıldığı gibi, kin, kıskançlık büyüklenme 


gibi çok kötü sapmalardan arınması lâzım ge- 


lir. Ramazan'da gönül açılması daha kolayla- 


şır, Gönlün kapalı kalması, gönlün bozulması, 


gönlün yıpranması, en sonunda da gönlün taşlaşmasının en etkili sebebi nefistir. Ramazan da nefse büyük bir frendir. 
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Oruç, nazarları maddenin ve midenin 


ötesine çekerek, insana yaratılış gayesini hatırlatır. Bu yüzden bütün ilâhi dinlerde oruç vardır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183. 
ayette söyle buyrulur. “Ey iman edenler! 
Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” Oruç, bir korunma eğitimidir. Orucu layıkıyla tutan bir insan, haram olan fiillerden, zulüm ve fenalıktan uzak durur. Rabb'imizin emirlerine riayet etmekle kalmaz, yaptığı amelleri de ihlâsla, sırf O'nun rızası için yapmaya gayret eder. 


Evinde her türlü nefis yiyecekler olan bir 


kimseyi düşünelim. Bu kimse oruçluyken karnıaç olduğu hâlde o yiyeceklere elini sürmez. 
Hâlbuki orucunu bozsa kimse görmeyecek. 
Fakat Allahu Teâlâ görecek. Yine oruçluyken yanındaki helâline elini sürmez. Çünkü O görüyor. Oruç, mü'mine maddi ve manevi 


olgunluk sağlar. Oruç, müthiş bir sabır imti- 


hanıdır. Sabır ahlâ bir enerji kaynağ orucun önemini bi sabretmeyi, direnm olmayı öğreniriz. K 


isteklerine, şehveti 


ının bir nimet ve önemli 

olduğunu düşünürsek, r kat daha anlarız. Oruçla eyi, istekler karşısında hür işinin en özgür olduğu an 


ne ve kızgınlığına yenil- 


mediği andır. Ya da, her ne kadar hoşa gitse de dünyalıklar karşısında teslim olmamadır. 
Dünyalıkların içerisinde olmasına rağmen onların karşısında kul köle olmadığını ortaya koyabilmesidir. 


Ramazan, yıllık ruh bakımıdır. Oruç, insanda, yüreğe doğru bir yolculuk gerçekleştirmenin aracıdır. Yüreğe, yani insanın kendi özüne yolculuk yapması, bir çeşit hicretidir. 


Eğer, yolculuğunu sürdürmeyi göze alırsa, orada karşılaşacağı, yine kendisidir. Orada en doğal, en maskesiz, en yalın hâliyle öz benliğini bulacaktır. İnsan, bu yolculuğun sonunda, kendisiyle buluşacak, tanışacak ve barışacaktır; Yani barışa, teslimiyete ve selamete ulaşacaktır. Kendisiyle barışık olan, hakikatle barışık olur. Kendisiyle kavgalı olan, başta A|- lahu Teâlâ olmak üzere, hakikatle, doğayla, 


insanlıkla kavgalı olur. 


İşin aslına bakacak olursak orucu tutan biz değiliz. Asıl, oruç bizi ayakta ve diri, başımızı da dik tutmaktadır. Ne mutlu, orucun başını dik tutan ve başını oruçla dik tutan Ne mu hakkıyla yaşayan gönül erlerine... Ne mutlu 


hakiki mü'minlere... lu, Ramazan 


temizlenme ayında nefsini eğiterek Rabb'inin yolunda giden güzel yüreklilere... 


RAMAZAN AYINDA BESLENME 


(») Nesibe AYDIN 


amazan ayı, oruç tutanlar için beslen- ne ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. 
Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine, eğer sahur öğünü ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura 


mutlaka kalkılmalıdır. 


Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı 


yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. 


Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. 


İftar sofralarında, bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir. 
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SABIR VE İRADE 


(©) Eşref BOLUKÇU 


“Başarılı insanlar hedefleri konusunda kararlıdır. Hedefleri konusunda güçlü bir iradeleri vardır. Spor yaparlar, kitap okurlar, sabahları erken kalkarlar, sağlıklı beslenirler, hayatını düzenleyen 

ve kolaylaştıran kuralları vardır, zamanı iyi yönetirler? 


abır ve irade, çocuk eğitiminde kişilik 


a Sl Başarı kararlı olmayı gerektirir. Kararlı ması ve kazandırılması gereken önemli N olmak, sabırlı olmaktır. Başarı yolunda değer ve kavramlardır. Sabır, mevcut koşullara dayanma gücüdür. Sabır, kişinin, alınan karar- ilerlemek, beraberinde sabrı ve azmi de 


lar için iradesine sahip olma gücüdür. götürmeyi gerektirir. 


İrade, sözlükte “istemek, dilemek”, “bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme” anlamlarında kullanılır. İrade, Allah'ın insanlara bahşettiği güzel bir yetenektir. Bu yetenek eğitilir, yani geliştirilir. Bunu seçme ve tercih yeteneğini bize vermiş, tercih edilen ve seçilen her ne ise, karşılığında da bizleri sorumlu tutmuştur. 


Yukarıdaki açıklamalardan sonra şunu diyebiliriz: Sabır ve irade süreci tevekkül süreci ile aynıdır. Yani bir iş için yapılması gereken her şeyi yapıp sonucu sabır ile beklemek... 


Başarılı insanların hayatları incelendiğinde birtakım özellikleri hemen göze çarpar. Öncelikle çok sabırlı bir yapıya sahiptirler. Başarılı insanlar hedefleri konusunda kararlıdır. Hedeferi konusunda güçlü bir iradeleri vardır. Spor yaparlar, kitap okurlar, sabahları erken kalkarar, sağlıklı beslenirler, hayatını düzenleyen ve olaylaştıran kuralları vardır, zamanı iyi yönetirer, 


Başarı, sabır ve azim üzerine kurulur. Başarı 


ararlı olmayı gerektirir. Kararlı olmak, sabırlı olmaktır. Başarı yolunda ilerlemek, beraberinde sabrı ve azmi de götürmeyi gerektirir. 


| 


Herkes başlayabilir ancak sabırlı ve güç bir iradeye sahip olanlar bitirebilir. Dünyada i 


e Al 


bırakmış, başarıya ulaşmış insanların en önemli özellikleri arasında sabırlı ve iradeli bir tutuma sahip olmaları yer alıyor. 


İrade, kısa vadeli tatminleri erteleyebilme gücüdür. Kısa zamanda elde edilebilecek keyiflere direnerek sabırla uzun vadeli olan asıl 


hedefe ulaşabilme gücüdür. 


Irade, istenmeyen ya da öncelikli olmaması 


ME A 


gereken duygu, düşünce ve tepkileri yok saya- 


bilme gücüdür. İrade, heyecanlı bir duygusal yapı yerine sabırlı, mantıklı ve soğukkanlı bir bilişsel davranış sistemi barındırabilme becerisidir. 

Bir şeyi istemek ve istememek bizim elimizde olduğuna göre seçim bize ait. Duygu, 


düşünce ve davranışlarımızı kontrol etmek elimizde olduğuna göre irade ile ilgili sorunumuz 


yoktur. 


Düşüncelerimizi, duygularımızı, tepkilerimizi kontrol etme ve yönlendirme gücü sağlayarak bizim zorlu durumlarda hayatta kalabil 


ı 


memizi sağlayan güç, irade gücüdür. Bir çeşit ahlak kası da diyebiliriz. İrade gücü eğitilebili 


Ri 


Ben buna eğitilebilen zihinsel kas diyorum. 


Güçlü irade, sadece zor işleri başarmak içi 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değil, her gün karşılaşılan birçok güçlüğe anın- da, tüm gücümüzle ve sabırla karşı koyabilmek için gereklidir. 


Amaçlarımıza ulaşmada seçtiğimiz yöntemler, tutumlar ve davranış niteliğimiz, kararlarımızın başarısını belirler Çünkü irademiz, hayatımızda doğumla başlayan diğer organlarımız gibi değildir. İrade çaba ister, gayret ister, bakım ister, sabır ister İrade ve sabırla donanmış bilgi, bizleri daha başarılı ve güvenli bir geleceğe taşıyacaktır. 


Kulun irade gücünü aşan bazı sıkıntılar da olabilir. Böyle sıkıntılar yaşandığında Allah'a 


sığınmak ve sabretmek gerekir. Kur'an-ı Kerim, Yusuf Suresi 18. ayette Hz. Yakub'un sabrı, şöyle ifade ediliyor: “Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır” 


(©) Sema KORKMAZ 


ok sevdiğim bir ağabeyim yayınevi 

kurmaya karar verdiğinde böyle sürpriz problemlerle karşılaşacağını hiç düşünmemişti şüphesiz. 


Daha ilk adımda bir çelme ki sormayın. 
Şöyle oldu: 


Öğrencilik yıllarından beri severek okudugu ünlü bir tarihçinin “bir solukta” bitirdiği bir kitabı ile başlamak istiyordu yayın hayatına. 


Randevu aldı, Ankara'ya gitti; ünlü tarihçi ile görüşüp hatırı sayılır bir paraya anlaştı, o harika kitabın yayın hakkını satın aldı. Ağabeyim yurt dışında çocuğunun tedavisi ile meşgu iken, kitabı bilgisayara aktaran çalışanı telefon etti: 


- Abi, rahatsız ediyorum ama... Bu kitabın bir yerinde diyor ki: “Sultan 2. Abdülhamid içki içerdi” 


Darmadağın olmuştu ağabeyim. Kaç para vermiş olursa olsun, bu kitap bu şekilde basılamazdı. 


“Parayı, yayınevini feda ederim ama yaşama gayesi saydığım din ve ecdat büyüklerime iftira atılmasına göz yumamam.” dedi. 


Tarihçinin titizliği dillere destandı; tek keli- 


mesine dokundurmayan bir adamdı. 


Ağabeyim her şeyi göze alarak telefonu tuşladı: 


- Rahatsız ediyorum efendim. 
- O, siz... Buyurun lütfen, ne rahatsızlığı... 


- Efendim, bu kitabı bu şekilde basamam çünkü cennetmekân Abdülhamid Han'a ilgili yazdığınız cümle bize göre kesinlikle doğru değil. Parasını peşin olarak almış o yazar, ağabeyimi şaşırttı: 


- Rica ederim, istediğiniz gibi düzeltin. 

Kitaptan o cümle çıkarıldı. 

O gece rüyasında Abdülhamid Han, o ağabeyimin evine geliyor. 


- Sana teşekkür etmeye geldim evlat, berhudar ol, diyor. Allah'ın izniyle çocuğun iyileşecek, diye bir de müjde veriyor. 


Sürpriz bu kadarla bitmiyor. Ağabeyimiz gündüz hastaneye “geçmiş olsun'a gelen tanıdıklara bu rüyasını anlatırken telefonu çalıyor: 


- Çocuğunuzun başına gelenleri duydum, çok geçmiş olsun, inşallah iyileşecek, diyor Abdülhamid Han'ın torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi! 
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TEBESSUMLE 
DOKUNDUĞUN BAYRAMLARI. 


(©) Nilüfer Zontul AKTAŞ 


“Işık ol, mutluluk iksiri dağıtırcasına dolaş ve seni görenlerle kucaklaş.' 


Biravuç tebessüm koydum yanaklarına Uyan! Hadi yavrum. Bugün bayram... Yeni Alnındaki çatık kaş çizgisi, silinsin diye... olan neyin varsa giyin bayrama dair Olmasa da yeni kıyafetlerin tebessüm koyduğum yanakla- 


Bir avuç tebessüm koydum gözlerine ele elk Eztilesi 


Işıltısı hayata yansısın diye... 


Erken kalkıp, güneşe kuşlara merhaba del Akşamdan kalan yıldızları uğurla. Bir huzur Dokunduğun omuzlara şifa olsun diye... dokunuşu olsun seccadene, bayram namazın. 


Bir avuç tebessüm koydum ellerine 


Bir avuç tebessüm koydum ellerine Ellerini öp büyüklerinin. "Berhudar ol!” sö- 


ünü işit... 


Kin, öfke ve nefrete dair ne varsa silinsin diye... 


Işıltıyla hoplaya zıplaya yürü, hatta koş! 


Ahmet Amca'dan çikolata, Gül leyze'den dondurma parası al. Harçlıklar cebinde şıngırdarken sen bir koşu dolaşıver. 


Kuşlara meydan oku, özgürlük adına. Sen gözlerine koyduğum tebessümle bak hayatal. 


Vermeyene de kızma, gelmeyene de ve ağlatanlara da... Çünkü onlar senin hayata nasıl baktığının farkında değiller!.. 


Gözler anlatır en iyi tebessümü biliyor musun yavrucuğum? Çiçek böcek bile anlar tebessümlü bakışı... 


Yorulma! Bugün bayram yavrucağım.levfik Dede masaj bekler anlına, Safiye Teyze yanağına bir öpücük kondurmanı. 


Bir avuç tebessüm koydum ellerine, tebessümle dokun şifa olsun nicelerine. Tebessüm akar! Biliyor musun,ellerinin içini doldur 


onunla,öylece dokun sevdiklerinel!... 


Ve tebessümle yüreğini aç tüm kainata. 
Evini, bedenini temizlediğin gibi yüreğini yıka tebessümle. Kinden, nefretten, hasetten eser bırakma orada. Bal aksın o derin pınardan ev- 


rene. Boğulsun umursamazlık sadakatsizlik. 


Beyaz mürekkep gibidir yürek tebessümü yavrum! 


Koyu mavi savruluşları, kararmış fikriyatları bir anda kaplayıverir. Sen bile şaşırırsın hızla yayılışına. Ama öyledir işte... 


Şems-i lebriz-i de demiş ya; 


Tebessümün gülmek olmadığını,bir yürek dokunuşu bir psikolojik tedavi ve gönül ilacı olduğunu öğret. Merhem gibi sür, donuklaş- 


mış yüzlere, katılaşmış kalplere. Sirayet etsin bakışan her gönüle... 


Bayram etsin,seni görenler!.. 
Sevinç ol her ziyarette. 


Işık ol, mutluluk iksiri dağıtırcasına dolaş ve seni görenlerle kucaklaş. 


Suratından düşen bin parça olanların parçalarını topla,kesip kesip gülen yüz 


yap,mandalla çamaşır iplerine... 


Kırıkları onarmak, barışı aralamak adına 


anahtarın olsun tebessüm... 


Ve bir de duan olsun savaşın çocuklarına... lebessümüne dua karıştırdığın sözcükerin olsun, âminlerinle beraber secdene fısıldadığın... "Allah'ım savaşın izlerini bir kenara 


bırakıp, bayram sevincini çocuksu ruhlarında ana kana hissetsinler” de... 


Kimsesiz ve yalnızlara da tebessümlü se- 


amlarını tatlınla dürüm yaparak ver, sözcükerin şeker tadında meyletsin sohbet ettiklerine... 


Haydi durma! 
Bayram etsin kâinat, 
Bayram etsin ruhlar, 


Tebessümünle titreşsin, zevklensin zerreler! 


Hadi yavrum, bugün bayram, 
Mübarek olsun! 


Tebessümle girdiğin her evde ceplerine şeker, gönlüne huzur dolsun! 


Dünya senin enerjinle mutluluğa dokunsum 
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İLAH DAVASINA 
SANCAKTARI MİLLET 


Ayşe Gül PINAR 


uriye Öperasyonu'na katılan bir binbaşı anlatıyor: 


“Suriye'de operasyondayız. Bir çocuk koşa koşa yanıma geldi. 


Arkasından çağıran dedesi ve nenesine aldırmaksızın. Diz çöktüm, sıkıca sarıldım. Bir şeyler söylemeye başladı sonra. 


Ellerini açıp Muhammed, Muhammed! 
diyordu. Ben ise söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. 


Defalarca kez aynı cümleyi kurdu. Gözlerinden yaş akıyordu ama mutluydu. Geriye döndüm: Asker, aranızda bu çocuğun ne söylediğini anlayabilecek olan var mı?” 


Var komutanım! dedi bir asker. Koşarak yanıma geldi. 


Çocukla konuştu, ona heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu çocuk. Merakla dinliyordum. 


Konuşması bitince, asker bana doğru döndü. Gözlerinden yaşlar akıyordu. 


Ne oldu çocuk?'dedim. 


asker Ne söylüyor bu 


“Komutanım, çocuk annesini, babasını 


ve iki abisini de hava saldırısında kaybetmiş. 
Sonra her gün dua etmiş. 'Bir sürü dua ettim! 
diyor çocuk. Sonra bir gün rüyasında Peygamber Efendimiz (s.av.Y'i görmüş. Ona doğru bakarak: 


“Sil gözyaşlarını çocuk, ordumla birlikte geleceğim! demiş. İşte bu çocuk o gün bugündür hep bizi bekliyormuş komutanım. 


Diyor ki, 'Evimizde çayımız ekmeğimiz var. 
Peygamber Efendimiz (s.av.)'e söyleyin, bize de gelsin: 


Ağladım... 


Savaşın ortasında, çocuğun inancı karşısında diz çöktüm de ağladım. Bütün iradem, bütün direncim kırıldı da ağladım. Cebimden Türk bayrağını çıkarıp çocuğa verdim. Sevindi, yanağımdan öptü, koşarak dedesinin yanına gitti. 


Anladım ki; 


Türk ordusu, İslâm'ın son umudu. Seçilmiş millet, Türk milleti. Ve Allah davasının sancaktarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti” 


İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin hürmetine, Rabb'im ordumuzu ve devletimizi 


her daim muzaffer eylesin. Âmin. 


/le 


HALK HEKİMLİĞİ 


(©) Emine Büşra YÜKSEL 


“Yapılan ilmi bir araştırmaya göre, dua eden dindar kimselerin daha uzun yaşadığı, kalp krizine yakalanma oranının düşük olduğu, zira fazlaca strese girmediği, buna bağlı olarak depresyona da girmediği, hastalandığı zaman da kolay iyileştiği tespit edilmiştir? 


ağlık, Allah'ın nimetlerindendir. Sağlık, 

ibadeti tam olarak yapabilmenin de 

temel şartıdır. Sağlığı bozulmuş bir mü'min, hastalık durumuna göre, İslâm'ın beş temel şartından üçünü (namaz-oruç-hac) tam olarak yerine getiremez. Bu sebeple ilahi bir lütuf olan sağlığımızı korumamız ve sağlığı bozan her türlü tesirden sakınmamız gerekir. 
Zira tedbir kuldan, takdir ise Allah'tandır. 


Hastalık; 


a) Yanlış alışkanlıkların yol açtığı bir hasar ve buna karşı Allah'ın yaptığı bir uyarı olabilir. 


b) Hayatın ve sağlığın kadrini anlamaya ve şükretmeye vesile olur. 


c) Allahtan bir sabredilmesi gerekir ve sabredenler sevapla 


imtihan (olabilir, ödüllendirilir. “Müslüman'ın başından geçen her sıkıntı, günahlarına kefarettir” anlayışına göre günahlara kefaret olur. 


Hastalığı Allah, yaratmıştır. İlaçlar çoğunlukla bitkilerden 


yaratan şifasını oda 


elde edilir. Doktor ve ilaç şifa vesilesidir. Şifayı veren Allah'tır. Peygamberimiz: “İnsanların kıymetini bilemediği iki nimet vardır: Sıhhat ve boş zaman.” buyurmuştur. 


Hastalandıktan sonra mecburen çareler ararız. Peygamberimiz de tedavi olmayı tavsiye etmiş, kendisi de rahatsız olduğu zaman doktora başvurmuş, dua ile işi geçiştirmemiştir. Peygamberimizin tıbba dair tavsiyeleri de olmuştur ve bu tavsiyeleri hadis kitaplarında “Tıbb-ı Nebevi” başlığı altında yer 


almıştır. 


Asıl önemli olan, hastalanmadan birtakım tedbirleri almaktır. Buna “Koruyucu Hekimlik” ya da “Halk Hekimliği” denilmektedir. 


Hastalıklardan korunmak için; 


“Çağımızın yaygın hastalığı stresin ülser, 


kalp krizi psikolojik sorunlar gibi birçok hastalığa yol açtığı bilinmektedir. 


a) Dengeli beslenmeliyiz ve gerekli vitaminleri almalıyız. Çok yağlı, şekerli ve unlu besinler bedenin kolesterol dengesini bozmakta, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıklara yol açmaktadır. “Yağ, un, şeker” gibi üç beyazdan sakının tavsiyesi boşuna değildir. Bolca meyve ve sebze tüketilmelidir. 
sebzenin 


Meyve ve hiçbir zararından 


bahsedilmiyor. 


b) Çok yemeyin. Sofradan iştahınız varken ayrılın. Midenin üçte biri yemek, üçte biri su ve üçte biri havaya ayrılmalı. 


c) Yediğimiz yiyeceklerin, kullandığımız eşyaların, kapların, giydiğimiz. elbiselerin, içinde oturduğumuz evin ve yaşadığımız çevrenin temiz oluşuna dikkat etmeliyiz. 


d) Sigara, içki vb. bedene zarar veren maddelerden Sağlıklı yaşamın temel şartlarından biri de sigarasız bir yaşamdır. İçki içmeyin. İçkiye bağlı hastalıkların birçok erken ölüme neden olduğu bilinmektedir. Alkoliklerin kalp hastası olma ve kansere yakalanma riski daha yüksektir ama asıl risk, alkollü sürücülerin yol 


uzak durmalıyız. 


açtığı kazalardadır. 


e) Aşırı soğukve sıcaklardan korunmalıyız. 
Güneş ışınlarından bedenin ihtiyaç duyduğu D vitamini alınmalıdır. 


f) Günlük en az yarım saat yürümeliyiz. 
Böylece fazla kilolardan da oluruz. Fazla kilolu olanların yaşam kalitesi düşer, başta yüksek tansiyon, şeker ve kalp olmak üzere birçok hastalığa yakalanmaları 


korunmuş 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mümkündür. Diyet yapılacaksa bir doktor 


nezaretinde yapılması gerekiyor. 


g) Hekimler hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun uyarısını sık sık yapmaktadır. Bazı ciddi hastalık belirtilerini de hafife almamalıyız ama hastalık hastası da olmamalıyız. 


Bir gün Konfüçyüs'e öğrencileri bu ülkede yüce bir hekimin olup olmadığını soruyorlar. 
ilge, “Şu dağın arkasında bir hekim var, astayı duğunu anlar” diyor. Öğrenciler, “Demek 


B 

h sorunlarının ne o 

ki, en yüce hekim o” diyorlar. Bilge, “Hayır” d 

b 


görür görmez, 


iyor. “Bir sonraki dağın arkasında daha yüce ir hekim var, verdiği ilaçlarla en ağır hastalar iyileştiriyor” diyor. Öğrenciler, “O zaman en 


yüce hekim o olmalı” diyorlar. “Hayır” diyor onfüçyüs. “İki köy ötedeki köyde bir hekim var, o, insanlara hasta olmamanın yolların gösteriyor, en yüce hekim odur” diyor. 


Sabır, tevekkül ve teenni gibi ahlaki erdemlerle stresten korunabiliriz. Çağımızın yaygın hastalığı stresin ülser, kalp krizi psikolojik sorunlar gibi birçok hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Yapılan ilmi bir 


araştırmaya göre, dua eden dindar kimselerin daha uzun yaşadığı, kalp krizine yakalanma oranının düşük olduğu, zira fazlaca strese girmediği, buna bağlı olarak depresyona da girmediği, hastalandığı zaman da kolay iyileştiği tespit edilmiştir. 


Kan bağışı ile hâlen hasta olanların iyileşmesine katkıda bulunmak, yapılabilecek en büyük iyiliklerdendir. Sağlıklı olan herkes an verebilir. Kan vermenin herhangi zararı olmadığı gibi bedendeki kanı yenilemesi bakımından faydası da vardır. Ayrıca acil bir hastanın iyileşmesine vesile olmanın çok büyükbir sevap olacağı aşikârdır. İslâm fıkhına göre, kan para ile satılamaz. 


Bulaşıcı hastalıklara kalanlar, mecbur kalmadıkça toplum içinde fazla durmamalı; o tokalaşma, kucaklaşma ve öpüşmekten sakınmalı ve maske kullanmalıdır. 


maruz 


Sağlıklı olanlar da bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ellerini sık sık sabunlu su ile yıkamalı, yemekten önce ve sonra, tuvaletten sonra eller yıkanmalı, çeşitli mikroplardan korunmak için de kolonya veya dezenfektan kullanılmalıdır. 


ORUÇ 


Oruç tutan kullar hası, 
Oruçtur mü'minin süsü, 
Miski amber kokar nefsi, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Oruç tutan çok kazanır, 
Mükâfat ile bezenir, 
Melekler ona özenir, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Oruçluya değme sakın, 
Rızasını kazan Hakk'ın, 
Orucu açınca mü'min, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Oruç tutan huzur bulur, 
İçi dışı pür nur olur, 
Mevlâ'sına yakın olur, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Orucunu şevkle tutan, 
Tüm kötülükleri atan, 
Gecede tertemiz yatan, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Oruçla Allah'a dayan, 
Güzellikler olsun ayan, 
Ona doğru koşar duyan, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Orucunu tut Rabia, 

Tutanları görür Hüda, 
Sevda, sevda dua, dua, 
Odur Hakk'ın sevgilisi. 


Rabia BARIŞ 


SOMUNCU He 


Nurettin Topçu 


Mehmet Âkif 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serin içindekiler bölümüne baktığımız- da şu başlıkları görüyoruz: Şahsiyeti, 


Sanatı, İdealizmi, Safahat'ın Felsefe- 


si, Hürriyet Anlayışı, İsyanı, Ek: Akifnâme'ye Dair. Son başlık, Nurettin Topçu'nun Hasan Basri Çantay'ın Akifnâme adlı kitabına takdim yazısı. 


Akif, Safahat'ında şöyle sesleniyordu: 


Âlemde ziya kalmasa halk etmelisin, halk! 


Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk! 


Bu mısralar, cemaat/millet uçurumdayken zirveyi görmeyen bir şairin yine kendi üslübunca milletin içine düştüğü sefaleti dile getirmesiydi. Bunu “realist ve canlı tablolar halinde” yapıyor; yokluk, yoksulluk, cehalet, 


ümitsizlik içerindeki bir nesli diriltmeye çalışıyordu. 


Akif bir cemaat adamıydı, zihninde kur- 


guladığı bir neslin yılmaz, vakur “mürşidi” idi. Sanatta gayeyi esas alan Akif için sanat, başlı başına insandı. Zira hayatı anlamlı kılan, insandı. Zamana uyma gibi bir derdi yoktu, 


mücadelesi zamanı kendine uydurmaktı. Bu durum, onu yıkılmaz bir güç abidesi yapıyordu. Herhangi bir ikbal kaygısı da taşımadığı için hiçbir kimseye karşı müdahene tavrı içi- 


ne girmiyordu. Gayesi, milletin ve İslâm'ın selameti idi. Dünyaya geliş gayesini bu iki ideal uğrunda şekillendirmişti. 


Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı, 


İslâm'ı uyandırmak için haykıracaktım. 


mısraları hep bu kaygının, sorumluluk duygusunun kelimelere dökülmüş terennümleri idi. 


Akif'i büyük adam yapan hususiyetlerin- den bir başkası da arayışının “dışarıdan başlayıp kendi iç dünyasına akması, oradan da 


sonsuza, Allah'a” ulaşması idi. Safahat'ın ilk iki bölümü yani Safahat ve Süleymaniye Kür- 


süsünde, cemiyet namına çekilen ıstırapların mısralara dökülmüş hâlidir. Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar Akif'in artık cemiyetten kendi iç dünyasına döndüğünün çığlıkları iken Asım “dünya görüşünü” ve Gölgeler “mistisizme tırmanışını” anlatır. Nurettin Topçu, bunu "Asım, bu ilahi eserde muazzam bir kubbe ise, gölgeler minareleridir” şeklinde ifade etmiştir. 


Akif tam inanmış bir mümin, bir İslâm idealcisi ve aynı zamanda milliyetçi idi. Topçu, onun milliyetçiliğinde iki unsuru tespit ediyor. Birisi, Akif'in ruh yapısına bütünü ile gömülmüş, sinmiş olan tarih, mazi, mefahir, ecdad duygusu; bir diğeri ise milliyetçiliğin şiddet, hareket kazanması ve isyan haline gelmesi, daha sonra kendisini tatmin etmez olan ahlaki yapının tamiri ve kurtarılması zarureti şeklindedir. Bu duygularla Akif, “Bülbül'ü 


yazmıştı: 


Ne hüsrandır ki: Şarkın ben vefasız, kansız evladı, Serapa Garba çiğnettim de çıktım hak-i ecdadı! 
Hayalimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu, Salahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. 
Akif, aynı zamanda bir isyan şairi idi. Ondaki isyan, ne bir “anarşistle komünistin isyanı i bu isyanda benlik adına başkalarına saldır- 


mak iradesi vardır” ne de başkalarına üstünük duygusundan kaynaklanan bir isyandı; 


onun isyanı, velilerle nebilerin isyanı idi; onun 


isyanı, “imanın eseri” idi; onun isyanı, ümit ve 


imandan besleniyordu. O yüzden, kimden gelirse gelsin, “zulmü alkışlamadı, zalimi asla sevmedi”; o yüzden “istiklale âşıktı ve asla ona altın lale tasmalık etmemişti”; o yüzden “kesilse de asla çekmeye gelmez bir boynu” vardı. 


Ruhün şad, mekânın cennet olsun büyük insan, büyük şâir. 
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DEPREM ÇUĞUKLARI VE 
KORUYUCU AİLE OLMAK 


(©) Raziye SAĞLAM 


“Koruyucu ailede çocukların anne babaları var fakat bir şekilde çocuk kurumda kalıyor. Koruyucu aile olmaya hak kazandıysanız çocuğa evinizde bakıyorsunuz fakat çocuk nüfusunuza geçmiyor. 


epremin yaraları sarılmaya çalışılır-BD ken medya iyilik hikâyeleriyle doldu. 
Yaraların bir an önce sarılması için başından beri emek veren herkesten Allah razı olsun. Önceki yazımda da bahsetmiştim; böyle felaketlerin sonunda, ilk çocuklar gelir aklımıza. Onların yaşadığı kayıplar ve acılar bizim içimizi daha da çok acıtır. Kayıp çocukların olup birtakım kötü niyetli insanların eline düşüp zarara uğramaları ihtimalini düşündükçe uykularımız kaçar. Anne ve babalarını kaybeden ya da bulunamayan çocukların durumu hakkında, bakan Derya Yanık bir basın açıklaması yaparak, deprem mağduru çocukların henüz aileleri bulunup da eşleştirilmemiş olanların gerek hastanelerimizde gerekse devletin kurumlarında güven altında 


olduğunu söyledi. Koruyucu aile olmak ya da dönemsel bakmak için ailelerden talep oldugunu ancak bu çocuklarımız için böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. 


Sosyal Hizmetler'in koruyucu aile olma toplantısına katıldığımda, konuşmacı olarak katılan yetkililer de aynı açıklamayı yaptı. Konuşmasında vermek istediği mesaj çok güzeldi: “Çocuk bir şekilde kurumda kalmaya mecbursa, alıp ona bir yuva sıcaklığı içinde bakmak için illaki deprem mağduru olması gerekmiyor. 


Toplumumuzda, koruyucu aile ile gönüllü aile genellikle karıştırılıyor. Koruyucu ailede çocukların anne babaları var fakat bir şekilde çocuk kurumda kalıyor. Koruyucu aile olmaya hak kazandıysanız (ki bu sağlık kontrolleri, psikiyatrinin yaptığı test ve sosyal hizmet yetkililerinin titizlikle takibiyle uzun bir süreç) 


“Gönüllü aile olmak içinse, doğrudan 


çocukların kaldığı kurumlara başvuruluyor 


ve haftanın belirli günlerinde gidip kurumda çocukla ilgileniliyor” 


çocuğa evinizde bakıyorsunuz fakat çocuk nüfusunuza geçmiyor. Yani evlat edinmiyorsunuz. İleride ailesinin istemesi durumunda, devlet çocuğa bakacak durumda olduğuna karar verirse ailesine geri veriliyor. 


Gönüllü aile olmak içinse, doğrudan çocukların kaldığı kurumlara başvuruluyor ve haftanın belirli günlerinde gidip kurumda çocukla ilgileniliyor. Çocuk psikologları buun sürekli olmasının çok önemli olduğunu urguluyor. Doğum günü, bayram gibi özel ünlerde de eve getirilebiliyor. Bununla ilgili 


<& B 


oo 


r kadının anlattıkları bizi çok duygulandırdı. 
endilerinin koruyucu aile olarak iki adın, konuşmasının so- 


NE. 


ızının duğunu söyleyen unda, yaşadığı bir anısını da paylaştı bizlerle; 


2) <8) 


- Biz önce gönüllü aile olduk. Kızlarımla kuruma gidip oradaki çocuklara ders veriyor, akşama kadar onlarla ilgileniyorduk. Çocuklardan biri kızımı kolundan tutarak “Haftaya da gelecek misin?” diye sordu. Kızım “Evet” dediği halde birkaç kez sorusunu yineledi. Kı- 


zım yine “Evet” deyince, çocuk, “Geleceksen 


ona göre sevecem seni” dedi. 


Çocuklarımız için her zaman sevgi dolu, en güvenli ve huzurlu aile ortamı dileklerimiz- 


ultan İl. Bâyezidiin kızıdır. 1465'te anüyü doğduğu sanılmaktadır. 

Sonraki yıllarda Sinan Paşa ile evlenmiştir. Evliliklerinin, Il. Bâyezid şehzade iken, 1480'de Amasya'da gerçekleştiği kuvvetli bir ihtimaldir. O sırada kocası Sinan Paşa, Anadolu Beylerbeyi idi. Bu evlilikten, Ahmed ve Mustafa ismiyle 2 erkek; Ayşe Mihrihan, 
Gevherşah, Fatma ve Kamerşah ismiyle de 4 
kız çocuk dünyaya geldi. 


Ayşe Sultan, kocasıyla beraber Kütahya, Gelibolu ve Rumeli'nde bulundu. 1481'de, 
34 yaşındaki babası tahta çıkınca, ona karşı 
23 yaşındaki amcası Cem Sultan ayaklanıp 
da Kütahya'yı ele geçirmek üzere şehre yürüdüğünde, kocası Sinan Paşa İstanbul'da bulunuyordu. o Anadolu o Beylerbeyliğinin merkezi konumundaki şehri, Cem Sultan'a karşı, o esnada 16 yaşında olan Ayşe Sultan müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Kale kumandanını çağırarak, askerlere cesaret 
vermek için, kale hazinesinde bulunan 25 
bin akçenin dağıtılmasını emretmiştir. 


Kalede alınan savunma önlemlerinden gözü korkan Cem Sultan, mecburen Bursa'ya geri dönmüştür. Hatta Ayşe Sultan daha sonra, 1491'de kaptan-ı deryalık vazifesine atanan eşiyle birlikte Gelibolu'ya geldiğinde, askerlere dağıttığı bu paraları, Topkapı Sara- yı Arşivi'nde 5455 numarada kayıtlı babasına yazdığı mektuptan anlaşıldığına göre, dedesi Sultan Fatih'in kendisine evlenirken hediye ettiği mücevherli tacı, Il. Bâyezid vasıtasıyla satarak hazineye iade etmiştir. 


Öte yandan zevci Sinan Paşa da, babasının tahta çıkmasında mühim bir katkıda bulunmuştu: Fatih ölür ölmez Veziriazam Mehmed Paşa, Keklik Mustafa adında bir çavuşu, büyük Şehzade Bâyezid'i payitahta davet etmek için Amasya'ya yollarken, kendi adamlarından birini de gizlice Karaman'a, Şehzade Cem'e göndermişti. Böylece İstanbul'a yolu daha uzak olan Şehzade 


Ayşe Sultan, eşi Sinan Paşa'yı 1504'te kaybetti. 
Bunun üzerine o da İstanbul'a yerleşti. Babası 


ve kardeşi Yavuz Sultan Selim tarafından 


kendisine maaş ve tahsisat bağlandı. 


Bâyezid'den önce Şehzade Cem'in gelip tahta oturmasını amaçlamıştı. İşte Şehzade Cem'e bu gizli mektubu götüren şahsı, Şehzade Bâyezid'in damadı Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa yakalatıp ortadan kaldırtarak, ka- 


yınpederinin padişah olmasında kritik bir rol oynamıştır. 


Ayşe Sultan, eşi Sinan Paşa'yı 1504'te kaybetti. Bunun üzerine o da İstanbul'a yerleşti. Babası ve kardeşi Yavuz Sultan Selim tarafından kendisine maaş ve tahsisat bağlandı. İdris-i Bitlisi'nin naklettiği malumata 


göre, Ayşe Sultan dul kalmamış, Il. Bâyezid onu, Amasya'dan tanıdığı Kapıağası Yakup Paşa ile evlendirmiştir. İzdivacın ardından padişah, yeni damadını Rumeli Beylerbeyi yapmıştır. 

Ayşe Sultan'ın ilk eşi Sinan Paşa'dan olma ızları Ayşe Hanım Sultan, Ankara Sancakbeyi Dukakinzade Mehmed Bey; Gevherşah Hanım Sultan, Ömer Bey'in oğlu İbrahim Bey; Fatma Sultan, Sadrazam Mesih Pa- 


şa'nın oğlu Ali Bey; Kamerşah ise, Ali Bey'in ardeşi Rumeli zaimlerinden Ahmed Bey ile 


evlendiler. 


Ayşe Sultan, Edirne'de bir cami, Gelibolu'da bir mescit, mektep ile birkaç vakıf, İstanbul'un Vefa semti civarında da kendi türbesini yaptırdı. 1505'te vakfiyesini düzen- 


lettirdi;tüm mal ve mülkünü, yaptırdığı binalara vakfetti. 1515'ten sonra İstanbul'da vefat 


ettiği tahmin edilmektedir. 
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DEPREMZEDELERE 
RAMAZANDA DA ENSAR OLABİLMEK 


(©) M.Emin KARABACAK 


“Rabb'imizin rahmetinin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu günlerde, bizler de depremzede kardeşlerimiz için elimizden geleni dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü rahmet ayındayız” 


Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli Asrın Felaketi” olarak tarif edilen 


bir depremle uyanmıştık. Tarihinin en 


büyük depremiyle karşılaşan ları yine devlet ve millet olara 


sarmaya çalıştı. Depremzede 


ülkemiz, yarael ele vererek ardeşlerimizin 


yaralarını sararken de ensar olmaya çalıştı. 


Rabbimize hamdolsun ki tekrar Rama- 


zan ayına kavuştuk. Ramazan ayının manevi 


havasını teneffüs ediyoruz. Rabb'imizin rah- 


ler 


dığ 


olmak için çabalamalıyız. 


bu ayda 


yapılacağı zaman lütfen mazeret 


lim. Çünkü mazeret üretme 


insanlar depremzede bir kardeşimiz için bir zaman “Gençler gitsin, gençler yapsın!” diyor. Yine bazı kardeşlerimiz yardım yapılması konusu açılınca da “Devlet yapsın, 


şey yapılacağ 


zenginler yapsın!” diyor. Gençler gitsin fakat 


depremzede 


için de şunlara dikkat etmeliyiz: 


ardeşlerimiz için bir yere gidil- 


metinin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu günlerde, bizler de depremzede kardeşmiz için elimizden geleni dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü rahmet ayındayız. Şeytanların zincire vurulduğu, cennet kapılarının sonuna kadar açılardeşlerimize daha fazla ensar 


Depremzede kardeşlerimize ensar olabil- 


Depremzede kardeşlerimiz için bir şey üretmeyekolaydır. Bazı 


mesi gerekiyorsa bizim de gitmemiz gerekiyor. 


Devletimiz zaten bütün imkânlarıyla deprem 


yerindeydi ve hâlâ da orada. Devletimiz ve si- 


vil toplum kuruluşlarının yanı sıra duyar ginlerimiz de üzerlerine düşenleri faz yaptılar ve yapmaya da devam etmekte 


Burada sorgulanması gereken, biz 


ızenasıyla dirler. 
üzeri- 


mize düşeni yapıp yapmadığımızdır. Çünkü 


cennet isteme konusu açıldığı zaman h 


erkes 


cennete gitmek istiyor. Hiç kimse gençler ya 


da zenginler gitsin demiyor. Hastası, yaşlısı, 


genci, fakiri, zengini velhasıl herkes... 


1 ceçmişolsun 
TÜRKİYE'M 


Mi 


let olarak en çok yardım yaptığımız ay 


Ramazan ayıdır. Zekâtlarımızı, sadakalarımızı, 


hayır hasenatlarımızı genelde bu ayda yapa- 


rız. Onun için d yardım 


şeylerden yapm 


Ramazan'da 


kumanya paketleri yerine depremzede ka bul 


deşlerimiz için 


epremzede kardeşlerimiz içi 


alıyız ki alışkan 


nakdi yardım daha ma 


olacaktır. Nakd 


i yardın 


yapacağımız zaman en sevdiğimi 


buda genelde parad 


ık hâline getirdiğimi 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n, öncelikli ihtiyaçları 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gidermede daha uygundur. Çünkü depremzede kardeşimiz, yardım kolisini satıp çocuguna bayramlık alamaz fakat nakdi yardımla bayramlık da alabilir şeker de alabilir. 


Malum deprem 11 ilimizi etkileyince ve yıkımı da büyük olunca depremzede kardeşlerimiz ülkemizin dört bir yanına muhacir olarak gittiler. Gittikleri illerde kimisi KYK yurtlarında alırken kimisi de evlerde kalmaya başladılar. 
Bir muhacir olarak memleketlerinden uzak, 


bir o kadar da buruk bir Ramazan geçirmektedirler. Bulunduğumuz yerdeki depremzede ardeşlerimize bu süreçte maddi ve manevi olarak destek vermeye devam etmeliyiz. Bu 


ardeşlerimizi yurtlarında ya da evlerinde ziyaretlerimizi eksik etmemeliyiz. Sofralarımızı 


açmalıyız. Sofralarına destek olmalıyız. Bir 


ihtiyaçları varsa imkânımız ölçüsünde gidermeye yoksa gidermek için aracı olmaya gayret göstermeliyiz. Zekât ve fitrelerimizi bu kardeşlerimize vermeye özen göstermeliyiz. 


Depremden en çok etkilenenlerin başın- 


da çocuklar gelmektedir. Yaşadıkları depremi 


küçücük yüreklerinde anlamlandırmaya çalı- 


şırken bazen tarifi imkânsız duygu yoğunlu larına girebilirler. Buna bağlı olarak özellikle de ergenlerin söz ve davranışlarında âni deği- 


şiklikler olabilir. Bu süreçte çocukları anlayışla karşılamak gerekir. Çocuklarla bu süreçte iletişim kurarken etkin dinlemeye ve ben dilini kullanmaya özen göstermeliyiz. Çünkü bu süreçte çocukların, en çok, anlaşılmaya ihtiyaçları vardır. Bunun yanında evimize davet 


ederek çocuklarımızla kaynaşmalarını sağlamalıyız. Çocuklarımıza gösterdiğimiz alakayı onlara da göstermeliyiz. Bir selam, bir tebessümü onlardan esirgememeliyiz. Yine Ramazan'ın sonu bayram. Sanki bir iki çocuğumuz daha varmış gibi, depremzede çocuklara da bayramlık alalım. İnanın, onların gözlerindeki teşekkür anlamındaki ışıltı dünyalara değişilmez. Bunu yaşamak gerekir. 


Depremzede kardeşlerimizin yürekleri yangın yeri gibidir. Çünkü birçoğu evini yurdunu geride bırakırken eşini, çocuklarını, anne babasını, akraba ve komşularını enkazın altında kaybetmiş olarak ilimize gelmişlerdir. 
Depremde yıkım büyük olunca yara da büyük olacağından depremzede kardeşlerimizi incitecek söz ve davranışlardan özellikle uzak 


durmak gerekir. Deprem konusunu açmama- ya ve depremle ilgili soru sormamaya özen göstermeliyiz. Çünkü yara taze. Eğer kendi- 


leri açarlarsa da empatiyle dinlemeliyiz. Her konuda yanlarında olduğumuzu hissettirelim, yeter. 


Depremzede kardeşlerimiz de duaya devam etmelidirler. Çünkü duanın manevi faydaları kadar psikolojik faydalarının da oldugunu unutmamak gerekir. Bunları şu şekilde 


sıralayabiliriz: 


I. Depremzede kardeşlerimizin yaşamış olduğu sıkıntılar, zamanla bazı hastalıkları 


(fizyolojik ve psikolojik) beraberinde getirebilir. Kişinin sıkıntılı zamanlarında duaya sarılması, bu süreci daha sağlıklı atlatmasını 


sağlar. 


2. Dua, dayanıklılık halini yükseltir. Kişinin sıkıntılı za- 


işinin maneviyatını ve psikolojik 


manlarda yaşama azmini artırır. 


3. Dua, depremde yaşanılan ve bilinçaltına 


atılan duyguların yol açabileceği psikolojik ra- 


hatsızlıklardan korunulmasını sağlar. 


4. Dua, insanın fiziksel rahatsızlıklar kadar 


psikolojik rahatsızlıklar dediğimiz depresyon, 


stres, nevrotik ve psikotik rahatsızlıklardan da 


büyük ölçüde korunmasını sağlar. 


5. Dua, sığınacağı bir yaratanı olduğu için 


işinin hastalıklara ve sıkıntılara sabretmesini ve kendini yalnız hissetmemesini sağlar. 


ALA BİN HADRAMİ (R.A) 


(©) N Nida DURAN 


ükümdarları İslâm'a davet için gönderilen elçilerden birisi de Alâ bin Hadrami'dir. 

Peygamberimiz onu, Bahreyn'e elçi olarak 


gönderdi. Mecusi olan Bahreyn Hükümdarı Münzir'e bir mektup yazdı. Hz. Ebü Hureyre'yi 


yanına almasını ve yol arkadaşına iyi davranmasını tavsiye etti. 


Hz. Alâ bin Hadrami, ikna kabiliyeti yerinde, yumuşak sözlü iyi bir hatipti. Zaten Peygamberimiz tarafından böyle mühim bir göre- ve vazifelendirilmesinin sebebi de buydu. 


Alâ bin Hadrami hemen yola çıktı. Yolculuk esnasında düşünüyordu. İnsanların İslâmiyet'i kabul veya reddetmesi, kendisinin tebliğine bağlıydı. Nihayet Bahreyn'e ulaştı. Hükümdar, Mekke'den bir peygamber çıktığını işitmişti. 
Peygamberimiz (s.av/'in elçisini hemen huzuruna kabul etti. Böylece Rasülullah'a değer verildiğini, elçiye göstermek istiyordu. 


Hz. Alâ, vakarla içeri girerek mektubu hükümdara takdim etti. Hükümdar saygıyla mektubu alarak tercümanına verip okumasını istedi. 


Mektubun okunması bittikten sonra Hz. 
Alâ çok etkili bi 


r konuşma yaptı: 


“Ey Münzir! Şüphesiz sen dünya işlerinde büyük bir akla sahipsin. Bak, iyi düşün! Hiç yalan söylemeyen, verdiği sözden hiç caymayan bir kimseye inanmamak akıllı bir insana yakışır mı? İşte böyle olan o ümmi peygamberdir ki, vallahi aklı başında olan hiç kimse, hiçbir zaman onun emrettiği şeyin yasaklanmasını, onun yasakladığı şeyin de emredilmesi gerekeceğini söyleyemez” 


Münzir zeki bir insandı. Biraz düşündükten sonra Hz. Alâ'dan İslâmiyet hakkında biraz daha bilgi vermesini istedi. O konuştukça Münzir'in yüzünde iman nuru parladı ve şöyle 


dile geldi: 


“Elimdeki saltanatı sadece dünyaya yarayacak şekilde buldum. Sizin dininize baktım; onun dünyayı da ahireti de birlikte mütalaa ettiğini gördüm. Kendisinde dünyada rahat bir şekilde yaşama ve ahirette de ebedi bir hayat bulunan böyle bir dini kabul etmeme ne mâni var?” dedi ve rahiple birlikte kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Halktan birçok 


kimsenin İslâmiyet'e girmelerine ve İslâm'ın kökleşmesine sebep oldular. 


Alâ bin Hadrami, Peygamberimiz (s.av.)'e 


mektupla müjdeli haberi arz etti. Sonra nasıl hareket edeceği hususunda malumat istedi. 


Peygamber Efendimiz, mektubu alınca çok memnun oldu. Bu başarısından dolayı kendisi- s 


ni tebrik ve takdir etti. Buranın 


âm ülkesi ol- 


ması üzerine onu Bahreyn valiliğine tayin etti. 
Gönderdiği mektupta Bahreynlilere İslâmiyet'i 


öğretmesini, zengin Müslümanlardan zekât, gayrimüslimlerden de cizye alarak fakirlere da- 


gıtmasını, ihtiyaçtan fazlasını Medine'ye göndermesini emretti. 


Hz. Alâ bin Hadrami, idarecilikte de örne bir şahsiyetti. Bahreynlilere kendini sevdirdi. 
Topladığı geliri Bahreyn'deki fakirlere dağıttı, kalanını da Medine'ye gönderdi. Medine'de 


Müslümanlar sıkıntı içerisindeydiler. Hiç um- 


madıkları bir zamanda bu kadar para gelmesi- ne sevindiler ve bundan dolayı Cenâb-ı Hakk'a şükrettiler. 
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SANA İBRET GEREK İSE 


(©) Esra GÖKTEPE 


“Gidenlerin pek çoğu, ardında bir iz bile bırakamadan gitti. Pek çoğunun adı unutuldu. Bıraktıkları eserler de kısa bir zaman sonra silindi gitti. 
Onlardan geriye sadece taşlar kaldı, yattığı yerlerdeki topraklar kaldı” 


unus'umuzun güzel bir şiiri var. Her ne vakit onu terennüm etsem; pasanmış kalbim açılır, yüreğimin yağı, 


gönlümün taşı erir, hayatım birden hizaya girer. Selam olsun Yunus'uma, selam olsun 


Muhammed Mustafa'ya, selam olsun ewvel giden ahbaplara, dostlara, selam olsun asrın felaketinde şehitlik makamı kazananla-GE 


Sana ibret gerek ise, 
Gel göresin bu sinleri. 
Ger taş isen eriyesin, 


Bakıp görücek bunları. 


Şunlar ki çoktu malları, 
Cör nice oldu halleri, 
Son ucu bir gömlek imiş, 


Onun da yoktur yenleri. 


Kabristanlar ders veriyor. Ders almasını bilenler için... 


Şimdi başında durup dua okuduğumuz taş ve o taşın altında yatan o beden ve baş da bizim gibi nefes alıp vermiyor muydu? 


Bir vakitler o da bizim gibi gezip dolaşmiıyor muydu yeryüzünde? Şimdi onun yerinde biz olabilirdik, bizim yerimizde de bu duayı okuyan kişi o olabilirdi. 


Atan kalpler durdu bir gün. 
Dört yanı toprak duvar oldu bir gün. 
Üzerinde çimenler, güller bitti bir gün. 


Kabristandaki taşlar, sırlarını ifşa ediyorlar. Kulak verene sesleniyorlar. 


Yüzümüze baka baka konuşuyor taşlar, taşların ardındaki zarif bedenler, bir vakit dünyada nefes alıp verenler... 


Onlar da bizim gibi şu dünyaya bağlıydı. 


Bir kısmının namı şanı bize ulaşacak kadar 


“Kiminin kalbi dayanamadı, kiminin beynine bir felç geldi, kimi bir kazada gitti. Kimi bir 


felakette ruh teslim etti. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane... 


çoktu. Zengindi bir kısmı, güçlüydü. 


İçlerinde bazıları vardı ki, bir defa olsun huzura durmamıştı. Bırakın Allah'a inanmayı, ilahlık bile dâvâ etmişlerdi. Dünyanın bütün nimetleri önlerine serilse de, gökten ve yerden sayısız nimetlerle beslenseler de, bazılarının bir ömür Allah'ı anmak hatırlarına bile gelmemişti. 


Ne oldu şimdi? Ne oldu? 


Kendini hiç ölmeyecek zannedenler de öldü. Sanki bu hayat hiç bitmeyecek gibiydi; şimdi her şey bitti. Gidenler gitti, göçenler göçtü. İsyanlarının ya da itaatlerinin kaydı tutuldu. Yaşadıkları ömrün kaydı tutuldu. 
Onlarla beraber gittiler. 


Hani mülke benim diyen? 
Köşk ü saray beğenmeyen. 
Şimdi bir evde yatarlar, 


Taşlar olmuş üstünleri 


Bunlar eve girmeyeler, 
Zühtü taat kılmayalar. 
Bu beyliği bulmayalar, 


Zira geçti devranları. 


Bir gün ummadıkları bir anda, kaçınılmaz olan akıbet başlarına geldi. Sonunda bir taş başlarına dikildi. Günlük çekişmeler, kavgalar, kaygılar ve ebede uzanan arzular oyaladı onları. Tıpkı şimdi bizi oyaladığı gibi... Bir gün ecel hazırlıksız yakaladı onları. Kimi her günkü işinin başındaydı, kimi eğlencesinde, oyunundaydı, kimi de uykusundaydı. Kiminin 


kalbi dayanamadı, kiminin beynine bir felç geldi, kimi bir kazada gitti. Kimi bir felakette ruh teslim etti. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane... 


Gidenler gitti, göçenler göçtü. Gidenlerin pek çoğu, ardında biriz bile bırakamadan gitti. Pek çoğunun adı unutuldu. Bıraktıkları eserler de kısa bir zaman sonra silindi gitti. 
Onlardan geriye sadece taşlar kaldı, yattığı yerlerdeki topraklar kaldı. 


iminin kabri bulunup çıkarılıyor şimdi. 
Kiminin ki, toprak altında kaldı. Kiminin ce- 


sedi müzelerde sergileniyor ibret alalım diye, ekserisinin de bedenleri çoktan toprağa ka- 


rıştı. 


Bir vakit onlar da bizim gibi nefes alıp 


veriyordu yeryüzünde. Allah'ın gökten ve yerden gönderdiği sayısız nimetlerle besleniyorlardı. 


Dünyaya aziz bir misafir olarak gönderilmişlerdi. Misafir olduklarını unutmasınlar diye onlara peygamber gönderilmişti, kitap gönderilmişti. Her biri yeteri kadar uyarılmış- 


tı. Hiçbirine haksızlık edilmemişti. Şu dünyada en güzel şekilde ağırlanmıştı hepsi. Aynı güneşte ısındılar, aynı yağmurda ıslandılar, 


aynı havayı soludular tıpkı bizim gibi... 


Çiçekler, kuşlar, dereler, denizler bize anlattıklarını bir vakit onlara da anlattılar. 


Kimileri duydu, kimileri kulağını tıkadı geçti bu seslere. Şimdi sadece taşlar var onlardan 


bize kalan ve onların başına geleni bize anlatan. 


Yine Yunus'umuzun tabiriyle, “başucun- da hece taşları” var sadece. Şimdi ne fakirlik, ne zenginlik var. 


Toprağın üstündeki her bir hâl, onlar için hayal artık. Dünya hayatındaki merdivenin 


en üst katındakiyle, alt katındaki aynı şimdi. 
Sadece manevi yönden bir fark aralarında. O fark da zaten, en önemli fark. Kazandıklarını ya da kaybettiklerini gittikleri yerde görecekler. Bize ders veriyor bu taşlar. Toprağa düşmeden önce bu başlar düşünsün diye. 


Yüzümüze baka baka konuşuyor taşlar, toprağa karışmış olan o narin bedenler. Bugün yarın demeden, ölmeye aday biz fanilere ders veriyor taşlar. 


EL Muhsi 


Her Şevin Sayısını Tam Olarak Bilen 


EHuhsi; esmâ-i hüsnüdarı biri olup "gizli ve aşikâr herşeyi tek tek, bütün ayrıntılarıyla bilen, sayarı, arılayan" arlamıra gelir. Yüce Allahını güzel bir ismi oları Muhsi, terim olarak; insanın “inanç, söz amel, fil ve davrarışlarırı, varlıkta olup biteni her şeyini miktarını, sayısını bilen ve bunları koruyan, kollayan” demektir. 
Erkeği dişisi, küçüğü ve büyüğü ile yarattığının sayısını eri iyi biler Allah'tır. “Hepsi kaygmet günü Ona tek olarak gelecektir? Çünkü biz, tek başımıza düryaya geldik, tek olarakve tek başımıza Ürun huzuruna gideceğiz. 
Yoldaşımız, sadece amellerimiz olacaktır. nuri herhangi biryardımcısı yoktur. Tekve ortağı olmayarı Allahtan başka koruyup esirgeyen bir başka varlık dayaktur. Yaratıkları hakkında tasamuf yetkisi Ü'na aittir O, dilediği şekilde hükmedecektir. Zere ağırlığınca haksızlık etmeyen âdildir O Elbette hiç kimseye haksızlık yapmaz. 
İslâm, insana yüklediği bütün filleri, âhirette Allaha hesapverme inancı üzerine kurmuştur Âhiret inancıvar olduğu sürece, insan hayatına birdisiplin egemen olur. Bunun sonucu olarak; hakkhukuk, adaletve hakkâriyet, belâlwe harâm duyarlılığı gözetilir. Her Müslümanı, kendi hayatırın geçici olduğunu bildiği gibi, Allah'ın dışında var olan her şeyin fâni olduğunu da bilir. Bu dünya hayatı geçicidir. Kıyâmet adı verileri bir gerçekli kvardır. Har şeyin bir sonu olduğu gibi, bu dünyanın da birsonu olacaktır. 
Her insanı, bu varlık âleminde Hiçbir şeyin başıboş olmadığını bilmeli, Allaha kolay bir şekilde hesapverebileceği işler yapmalıdır. Unutmak bir eksildi ktir ve insana mahsustur; Allah için düşünülemez. Kaldı ki, Ürnünilmi her şeyi kuşattığı için insarın yapıp-ettikleri tek tek sayılarak kayıtlara geçilecek, kıyâmet günü de şunları yaptır diye tek tek sarılıp dökümü insanın önüne konacaktır. Allah, varlık düzeninde olup-biter her şeyden haberdardır. Yerde ve gökte hiçbir şey O'na gizli ve kapalı değildir. 
Her Müslüman, Yüce Allahını e-Kluhei isminden ahlâki anlamda sonuçlar çıkarmalıdır. Bu sonuçların başında, bu gi dünyaya Allah'a kulluk için geldiğimizi idrak etmek gelir. Zira başıboş olarak yaratılmadık. Bu âlemde her birvarlığırı » p kozmik sistemde bir görevi vardır. Herkes kendisine düşen görevi, ilâhi kanunlar çerçevesinde yerine © getirmelidir. Sırurlı olanı ömrümüzü tüketirken, Ü'naiman ederken ve amel yaparken, Allahı X Börüyarmuş gibi hareket etmeliyiz. Bir gün, yaptıklarımızdan hesâba çekileceğiz. Allah'ını vw Vİ ilminde; hiçbir şey gizli kalmaz, tek tek hayatımız kayıtlara geçmektedir. e Ea.İ id Lu 


vr T 
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Dostluk Türküsü 


"Dostluk hırkasını yamar giyerim" 

Mluhabbet tavında, pişerim dostla wee, Yolu yakın eder, hedefi beri 

Nice engelleri, aşarım dostla 


saba vellerince, esip dağlarda Türküler söylerim, aşkla art arda Dururum Hüseyni, ince kararda seslerle ünlenir, coşanm dostla 


Bir deli çay olur, akarım ince Kwrilir giderim, kalpte serince sularla söyleşir, yerli yerince Bendimi parçalar, taşarım dostla 


Daostluktur dünyada, eri güzel murat Daostlukla vol alır, uzağa kır at Dostluklar yoludur, ipince sırat Vefayla kol kola, koşanm dastla 


Bir sevdadır dostluk, vefa adında Muhabbet içimde, sevda tadında Kalamam vefasız, dostun yadında Bugünü, yarını, yaşarım dostla 


Meşeyi, sevinci, derdest eylerim Gönül türkümüzü, aşkla söylerim 
Acı bal eyler bir bir soylarım Derdimi dertlerle, deşerim dostla 


Topraktır hayatın, ince örtüsü Diriltir tohumdarı, nice bir süsü Çiçekler, ağaçlar, toprak dürtüsü Kendi mezarımı, eşerim dostla 


Celalettin Kurt 


